
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

28 september  Voorganger: Ds. H. Cohen-Stuart– Fens 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom en mededelingen  

 

Intochtslied  (staande) - Melodie lied 865 

 

1. Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij welkom hier, jij met je vrienden, 

jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade, God om je heen, 

vergeving, nieuwe moed 

voor jou en iedereen. 

 

2. Niemand komt hier vrij van het kwade,  

niemand gaat hier straks weer vrijuit.  

Niemand te veel, niemand te weinig,  

niemand te groot, geen één te klein.  

Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,  

tot ooit en overal wij leven van elkaar !  

 

Bemoediging en groet 

 Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 en trouw is tot in eeuwigheid. 

De vrede van God is met u allen. 

 

 

 



Drempelgebed 

God van Vrede,  

op de drempel van uw Huis staan wij nu,  

bijeengekomen om het leven te vieren 

in rust en vrede, 

en om uw Naam hoog te houden. 

Daarom bidden wij: 

 

Allen:  RAAK ONS AAN MET UW KRACHT, 

ONTWAPEN ONS VAN ONZE ZORGEN 

EN VERBIND ONS MET U EN ELKAAR  

DOE ONS GELOVEN DAT VREDE MOGELIJK IS 

EN HOOR ONS GEBED 

IN DE NAAM VAN JEZUS MESSIAS, 

AMEN 

 

vervolg intochtslied (staande) 

 

3. Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, 

Gij die de hele wereld draagt. 

Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt: 

tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en ooit, 

gezien aanvaard te zijn. 

 

De gemeente gaat zitten 

  

thema: BEN IK MIJN BROEDERS HOEDER? 

 

kyrie-gebed  

Wij kunnen onze ogen niet sluiten 

voor heel die wereld van pijn en verdrukking: 

vogelvrije vluchtelingen, 

slachtoffers van geweld…. 

God, omdat U de slachtoffers van de geschiedenis  

in het middelpunt zet, 

omdat onze liefde en zorg naar hen uitgaat 

bidden zingend wij om uw ontferming: 



 

 

 

 

 

 

 

 

v: Wij kunnen onze ogen niet sluiten voor  

heel die wereld van dienst en macht: 

armen ploeterend om hun hongerloon,  

werkende kinderen zonder toekomst…. 

Omdat U de slachtoffers van de geschiedenis  

in het middelpunt zet, 

omdat onze liefde en zorg naar hen uitgaat 

bidden wij zingend om uw ontferming: 

 

Allen: Kyrie eleison 

 

v:  Wij kunnen onze ogen niet sluiten  

voor heel die wereld van lief en leed: 

huizen verwoest, mensen ontroostbaar,  

eenzaam, zonder toekomst. 

Omdat U de slachtoffers van de geschiedenis  

in het middelpunt zet, 

omdat onze liefde en zorg naar hen uitgaat 

bidden wij zingend om uw ontferming: 

 

Allen: Kyrie eleison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gloria Lied 632: 1, 2 en 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Om goed te weten, dat wij zijn geroepen tot vrede, 

om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden, 

om op te staan 

en nieuwe wegen te gaan 

is deze dag ons gegeven. 

 

3. Wij vieren God als het licht in de mensen ontstoken, 

de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken. 

Hij gaat ons voor, 

gerechtigheid is zijn spoor, 

tot wij Hem zijn uitgesproken. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest  

 

Lezing Genesis 4: 1 – 16 Kain en Abel 

 

Zingen Lied 993: 1, 2, 3 en 6  Samen op de aarde 

 

Samen op de aarde, 

dat beloofde land, 

God zal ons bewaren, 

want Hij houdt in stand 



wat Hij heeft geschapen 

met zijn hand, zijn woord. 

Hij zal niet verlaten 

wat Hem toebehoort. 
 

’t Westen en het oosten, 

voor- en nageslacht, 

om zijn naam te troosten 

zijn zij aangebracht; 
 

want Hij zal verzoenen 

wat vijandig is, 

nieuwe namen noemen, 

voor een oud gemis. 
 

Lezing 1 Johannes 3: 11 - 20 
 

Zingen Lied 793: 1 en 2  Bron van liefde  
 

Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt 

door uw hand elkaar gegeven, 

door uw vinger aangeraakt. 

Laat ons op uw toekomst hopen, 

gaandeweg U tegemoet; 

dat wij samen lachend lopen 

in uw grote bruiloftsstoet. 
 

Bron van liefde, licht en leven, 

laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, 

liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen 

zó dat zelfs de dood niet scheidt; 

niets kan liefde overwinnen – 

liefde heeft de eeuwigheid. 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Orgelspel 



Zingen Lied 974: 1 en 2  Maak ons uw liefde, God 

 

Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven! 

Wij zijn geroepen om 

haar zingend door te geven. 

De wereld zegt ons niet 

de goede woorden aan. 

Vernieuw ons hart en doe 

ons uw beleid verstaan. 

 

Wij zijn aaneengevoegd, 

bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Gij ons 

gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij 

tot welzijn van elkaar. 

In onze eenheid wordt 

uw liefde openbaar. 

 

DIENST VAN ONS ANTWOORD 

 

Wat we geloven  (staande) 

 

Ik geloof in God, die niet uit steen gehouwen is,  

maar die leeft en hart heeft voor de mensen. 

 

Ik geloof in God, die ik niet kan zien, 

maar die zichtbaar wordt als ik mij liefdevol inzet voor anderen. 

 

Ik geloof in God, die niet sterk is,  

maar die wel wil dat wij mensen die lijden ondersteunen, 

dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid. 

 

Ik geloof in God, die mild en ruimhartig is, 

maar streng voor een ieder die mensen uitsluit, 

of wegstoot vanwege huidskleur, afkomst of geslacht. 

 



Ik geloof in God die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft 

gegeven, en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken. 

 

Ik geloof in God die mensen aanmoedigt om het goede te doen.  

 

Ik geloof dat vanwege Jezus Christus, 

die ons heeft laten zien wat echte liefde is 

en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt. 

Amen.  

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

tijdens de collecte orgelspel 

 

Slotlied:  melodie Psalm 72 

 

1. Wij mensen blijven dromen dromen  

en vergezichten zien. 

Een nieuwe aarde die gaat komen, 

te vinden al misschien. 

Wij dromen van de mensenrechten 

die ieder mens dan heeft, 

niet langer tegen onheil vechten 

daar 't recht van liefde leeft. 

 

2. Verdwenen zijn de dictaturen, 

gevangenschap en pijn, 

verbanning en verdriet verduren, 

God zelf zal bij ons zijn. 

Wie in die dromen durft geloven 

voelt zelf verandering; 

vertwijfeling en wanhoop doven 

in blijde aarzeling. 

 

 

 

 



3. En licht en sterk vol zachte krachten 

die onverzet’lijk zijn, 

bevechten wij de kwade machten  

die niet te tellen zijn. 

Waar mensen putten uit de bronnen 

van droom als werk’lijkheid, 

daar is de toekomst al begonnen 

in onze levenstijd. 

     uit: Liederen ter bemoediging, lied 33 

 

Zegen 

 

 

 

 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

Omzien naar elkaar 

Opgenomen in het Scheperziekenhuis, Boermarkeweg 60, 7824 AA 

Emmen. 

Dhr. E.R. Schuiling, Veilingstraat. 

Mw. H.E.J. Kruit-Meijer, Karel Palmstraat, is voor revalidatie naar 

Weidesteijn in Hoogeveen gegaan. 

Laten we in gebed en daad meeleven met al onze zieken en mensen die 

zorgen hebben.  

 

Géén open inloop / spreekuur 

De komende weken is er op dinsdag tussen de middag géén open inloop. 

De eerstvolgende dinsdag dat de deur naar de consistorie weer open staat  

(van 12.30 – 14.00 uur) is op dinsdag 14 oktober. 

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Van 17 september tot 10 oktober a.s. heb ik vakantie. Wij gaan dan drie 

weken door Schotland zwerven met een camper. Al lang een wens van ons 

die we nu gaan verzilveren. Mocht u pastoraat nodig hebben dan kunt u 

contact opnemen met uw wijkouderling. Dat geldt ook als u in deze 

periode een dominee nodig hebt. U kunt daarvoor ook contact opnemen 

met de scriba, mw. Hilly Lanjouw, tel. 06 29 07 71 67 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Aly Winkel 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Mevr. G. Lensink – Blokland, 

Schakelpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sams kledingactie 

 

 

 

De jaarlijkse kledingactie is op: 

zaterdag 11 en 18 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.  

U kunt  uw goederen inleveren achter de Zuiderkerk, Vaart ZZ 86 te 

Nieuw-Amsterdam,  

Kleding, schoenen, bed- en huishoudtextiel, knuffels en speelgoed kunt u 

inleveren in een afgesloten plasticzak. Kleding wel graag apart. 

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 

tafelkleden aan.  

Met uw hulp (in de vorm van een inzamelactie) zetten we ons komend najaar 

samen in om hulpbehoevenden in Noord-India te ondersteunen. Het 

Liliane Fonds zal samen met JVS een prothesen en orthesen werkplaats 

opzetten, waarbij het doel van deze werkplaats is om betaalbare en 

kwalitatief goede hulpmiddelen te produceren, assembleren en 

distribueren.  

Het Liliane Fonds zet zich in voor deze kwetsbare mensen, om hun rechten 

voor een fatsoenlijk en waardig leven te bevorderen, hun toekomstkansen 

te vergroten met als doel dat ze er toe doen in de samenleving. 

 

Wij staan de beide zaterdagen klaar om uw goederen in ontvangst te nemen 

en hopen op een mooie opbrengst. 

De Diaconie.  

 

Zondag 05 oktober. 

Voorganger: Ds. H. Jumelet 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

